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Zondag 12 oktober – 10.00 uur 
liturgische kleur is rood 

In deze dienst verwelkomen we onze nieuwe kerkelijk werker 

Jan – Herben van Dijk 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Evelien Plaisier 
lector   Ida van der Linden 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rinald van der Wal 
diaken   Willemien de Mol  
koster  Kees Buist 
beamer  Martin de Mol 
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst v d kerk 
 

☺ Crèche   Marian Wibbens    
☺ Nevendienst   Marianne Heeling 
☺ Tienerdienst  André Boesberg 

 
Bij de dienst 
We lezen in Lucas 17 hoe Jezus door een grensgebied heen trekt. Dat spreekt 
meteen al tot de verbeelding. Grenzen kun je stellen, bewaken, respecteren, 
verleggen, overschrijden, schenden, oversteken… Wat is de grens in dit verhaal en 
wat betekent het dat Jezus daar aanwezig is? En wat voor ontmoeting vindt er op 
deze grens plaats? Is er bij een ontmoeting eigenlijk altijd sprake van een grens? 
We verkennen deze vragen op een bijzondere zondag, die alles te maken heeft met 
(pastorale) ontmoetingen. We verwelkomen namelijk onze nieuwe kerkelijk werker, 
Jan-Herben van Dijk. En deze zondag is het ook “de dag voor de gevangene”, en is 
er rond de collecte aandacht voor het justitiepastoraat. 
ds. Evelien Plaisier 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel Choral Prelude on "Rockingham" "Thither be all Thy children led, 
And let them all Thy sweetness know."  C. Hubert H. Parry  

     

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 
Stil gebed 

 
Aanvangslied:  Lied 975: 1, 2 en 3 
 
Bemoediging en groet  
    
   - De gemeente gaat zitten – 

Kyriegebed    

Glorialied  Psalm 150a 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 
DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
Schriftlezing:   Lucas 17:11-19 
Lied hierbij:   Psalm 119a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Kort orgelspel 
Lied in antwoord:  Lied 839  

 

INLEIDING IN DE BEDIENING 

Presentatie, opdracht, beloften, gebed en handoplegging 
 

- De gemeente gaat staan  - 
 

Aanvaarding 
 Gemeente, dit is uw nieuwe kerkelijk werker 
 Wilt u hem in uw midden ontvangen 
 en hem hooghouden in zijn bediening? 
 Ja, dat willen wij van harte! 
 
Zingen: Lied 362: 1 en 2 
 

- De gemeente gaat zitten – 
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- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
GEBEDEN, GAVEN  
 
Toelichting op de gaven 
Inzameling  
Filmpje justitiepastoraat 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied Lied 704 
 
Heenzending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    

 

 
 

Collectedoel diaconie: Ondersteuning Justitiepastoraat P.I.Dordrecht 
Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot 
stilstand te komen. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder 
moet. In die onzekerheid willen geestelijke verzorgers gesprekspartner zijn. Het 
pastoraat werkt vanuit de overtuiging dat gedetineerden hun 
last niet alleen hoeven dragen en dat geen mens is 
afgeschreven.  
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage 
over via de Wilhelminakerk- app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk 12 oktober 2025. 
Namens de diakenen Willemien de Mol 
 

Gespreksgroep Ruimtezoekers 
Op 15 oktober is de tweede gespreksavond rond het boekje “Ruimtezoekers”. We 
voeren een gesprek n.a.v. hoofdstuk 2 en 3 over onze eigen weg in geloven, 
verliezen en opnieuw vertrouwen. Van harte welkom om aan te sluiten. We komen 
bij elkaar in de Wilhelminakerk, van 19.30-21.00 uur. 
Ieke van As en ds. Evelien Plaisier 
 

Leerhuis PGDD 16 oktober 
Dit seizoen is er een PGDD-breed leerhuis. Als predikanten hebben we gezamenlijk 
nagedacht over de invulling en we zijn ook allemaal betrokken bij de voorbereiding 
en uitvoering. Het is letterlijk en figuurlijk een gezamenlijke reis; we komen langs alle 
kerkgebouwen van de wijken. We sluiten aan bij het jaarthema van de PKN: “Kijk! 
Laat je verrassen door Gods Geest”. De eerste avond is op donderdagavond 16 
oktober, om 20.00 uur in de Wijnstok in Dubbeldam. Het is een verdiepende avond 
over de leer van de heilige Geest (pneumatologie). We hopen daarbij ook op goede 
onderlinge ontmoetingen en gesprekken. Van harte welkom! ds. Evelien Plaisier 
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Vanaf 1 oktober ben ik kerkelijk werker in de 
Wilhelminakerk gemeente en mag ik ondersteuning 
bieden in het pastoraat.  
Mijn naam is Jan-Herben van Dijk, ik ben een halve 
eeuw oud. Sinds 2000 woon ik samen met mijn vrouw 
in Dordrecht. We hebben 6 kinderen tussen de 8 en 24 
jaar, waarvan de oudste inmiddels getrouwd is en de 
tweede alleen in het weekend thuis woont. 
We zijn als gezin lid in Hervormde wijkgemeente 
Krispijn, waar ik allerlei taken opgepakt heb o.a. voor 
de jeugd, de buurt en in het pastoraat. Ongeveer 20 
jaar heb ik dit als kerkenraadslid gedaan. Naast het 
werk in de kerk ben ik docent bij Yuverta in Ottoland, 
daar geef ik ‘groene vakken’, zoals Tuin ontwerp en aanleg, Plantenteelt en Biologie. 
In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig, in de tuin, of in de natuur.  
In 2004 heb ik de opleiding HBO Theologie afgerond aan de CHE. Nu ben ik bezig 
met de module ‘Kerk in Uitvoering’ voor de PKN, die hoop ik begin volgend jaar af te 
ronden zodat ik als Kerkelijk werker geregistreerd kan worden. Ik verwacht in de 
gemeente van de Wilhelminakerk een mooie tijd in te gaan waarin ik dienstbaar mag 
zijn aan u en de gemeente. Ik zie uit naar de ontmoetingen en gesprekken, waarbij 
we mogen delen van wat ons bezighoud en de hoop die we hebben in Christus.  
 

 
Beste medewerkers/vrijwilligers van de Wilhelminakerk 
De procedure ten aanzien van het aanvragen van de VOG is bijna afgerond. Het 
kerkkantoor is bezig  jullie aan te melden bij Justis, dat moet handmatig één voor 
één en vergt de nodige tijd. Als dat is gebeurd krijgt ieder persoonlijk een e-mail van 
Justis met daarin een link en unieke code waarmee de VOG (gratis) aangevraagd 
kan worden. LET OP, de hierin vermelde link en code heeft een beperkte 
‘houdbaarheid’. Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan ook even de 
spambox van je email.   
 
Tonen van de VOG 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is het de 
kerkenraad niet toegestaan de VOG's op te slaan (noch digitaal, noch op papier). 
Je mag mij de VOG dus niet mailen of per post toesturen. 
Jouw VOG moet aan de scriba van de wijkgemeente waar je medewerker/vrijwilliger 
bent in persoon getoond worden. Na het tonen van de VOG maak ik dan een 
aantekening   op de lijst voor gezien. De VOG neem je vervolgens weer mee en je 
bewaart deze tenminste vijf jaar (geldigheidsduur). 
Op de volgende momenten kun je de VOG aan mij tonen: 
• Voor en na de zondagse kerkdiensten van 12, 19, 26 oktober  
• Maandagavond 27 oktober van 19:30 – 20:00 uur (voor het moderamen) 
• Donderdag 30 oktober van 15:30 – 16:30 uur (koken eetgroep) 
• Dinsdagmiddag 28 oktober op de middag van contactpersonen 
• Dinsdagavond 4 november van 19:30 – 20:00 uur (voor de kerkenraad) 
Anneke van Bleek, scriba 

 
-4-  



De Wil om te wandelen. 
Op zondag 12 oktober 2025 organiseert "Vorming en Toerusting" weer een 
wandeling, deze keer in het historische centrum van onze stad. 
Ik mag daarbij uw gids zijn en mijn ervaringen als gids van het Gilde met u delen . 
We vertrekken om 14.00 uur vanaf de Wilhelminakerk . 
Wat we nodig hebben is uw goede zin goed en een beetje goed weer, ik heb er zin 
in. 
Met een vriendelijke groet  
Wim Huijzers 
 

Koffie Kan   Donderdag 16 oktober  
Iedere 3e donderdag van de maand is er voor iedereen een 
ontmoetingsmiddag in de Wilhelminakerk. U bent van harte 
welkom op donderdag 16 oktober  tussen 14.00 en 16.00 uur 
voor een praatje, een kopje koffie of thee. 
De kerk is open. Loop eens binnen. 
Anne I., Anneke G. en Marrie K. 

 
De Groote Kerk in Maassluis – 18 oktober 
De eerste in de rij kerken in Zuid-Holland is de Groote Kerk in Maassluis geworden. 
Deze kerk is tussen 1629 en 1639 gebouwd en is onder meer bekend om zijn 
Garrels-orgel. 
De bouw van de Groote Kerk werd gefinancierd door heffingen op de haringvangst. 
De kerk werd gebouwd naar het voorbeeld van de enkele jaren eerder gebouwde 
Amsterdamse Noorderkerk, eveneens een centraalbouw met een plattegrond in de 
vorm van een Grieks kruis. En het is een van de eerste Protestantse kerken in 
Nederland. 
We worden op zaterdag 18 oktober om 11.00 uur verwacht in de Groote Kerk voor 
een rondleiding. We vertrokken om 10.15 uur vanaf de parkeerplaats aan de 
Weeskinderendijk. 
Bram Naaktgeboren 
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Voedselbank  
In de maand oktober is het inzamelen van:  
Fruit in blik, gedroogde vruchten en noten 
 
Kerkelijke agenda 
zo 19 oktober   10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Erik Schipper, ruilzondag 
 
 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 

 
 
 

Vooraankondiging : 
Indrukwekkend Allerzielen-concert op zaterdag 1 november 17.30 
uur in de Trinitatiskapel. 
Georganiseerd door Dordtissimo, onder leiding van Ries van der 
Zouwen. 
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